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Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus                             
Christus, tot vergeving van uw zonden, dan zal de heilige Geest u                       
geschonken worden. Hand.2:38 

 

Wat is zonde? 

Zonde is God kwaad aandoen 
Door de Schepper te negeren en zich van Hem af te keren proberen de mensen omwille van                                 
zelfbehoud de wereld naar hun eigen hand te zetten. Dit gaat ten koste van veel mooie en goede                                   
dingen die God voor zijn schepping bedoeld had. Op die manier hebben de mensen kwaad in de                                 
wereld gebracht, waardoor zij de Ontwerper en Maker in het hart getroffen hebben. 
 

Zonde is afwijzen van of fouten maken ten opzichte van God. 
Psalm 51:6  NBG1951 
Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, 

 

Hoe deftig en respectabel een leven ook mag zijn, als dit uiteindelijk gericht is op eigen belang                                 
en eigen plezier is het een zondig leven. God wil dat wij Hem gehoorzamen en niet zelf bepalen                                   
wat goed is of kwaad. Hij wil niet dat wij beslissen om te doen wat we zelf goed vinden, maar dat                                         
we Hem zeggenschap geven.  
 

Genesis 2:9,16­17  NBV2004 
Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke                             

vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van                                 
goed en kwaad. 
Hij hield de mens het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van                                       

de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk                               
sterven.’ 

Zonde is het doel missen 
De mens is bestemd om de eeuwigheid actief doch ongedwongen door te brengen dicht bij God                               
en in volmaakte harmonie met hem, delend in zijn briljante schoonheid. Daarom wil God ook dat                               
iedereen spontaan of uit vrije wil zich, als naar de levensboom, zal uitstrekken naar het complete                               
leven dat eigen is aan God: perfect van kwaliteit, overvloedig en onvergankelijk. Mensen hebben                           
dit leven niet van nature, maar God voorziet het voor hen die 100% aan zijn kant blijken te staan                                     
(gehoorzamen) en niet meer zichzelf tot god zijn (zich bekeerd hebben). De Allerhoogste                         
onderwerpt de mensen niet aan zijn wil, hij bemint hen en wil door hen bemind worden (lees 1                                   
Korintiërs 2:9). De liefdesrelatie kan echter niet doorgaan zolang de mens zijn hart niet opent en                               
bereid is tot overgave aan wie hem of haar lief heeft. Zonde is: de Schepper niet als je meerdere                                     
erkennen, zelf bepalen wat goed en kwaad is en daardoor Zijn bedoelingen mislopen.  
 

Genesis 3:22  NBV2004 
Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van                                   
goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als                                 
hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.  
 

God wil blijvende vrede en eenheid, en geen eeuwige concurrentie. Hij geeft geen eeuwig leven                             
aan mensen die net als hemzelf bepalen wat goed is of kwaad; die mensen zullen onherroepelijk                               
sterven en het doel waarvoor ze geschapen zijn missen.  
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Wat is zonde? 

 

Romeinen 2:6­8  Groot Nieuws Bijbel 1996 
God zal iedereen loon naar werken geven. Hij geeft eeuwig leven aan hen die hemelse glorie,                               
eer en onvergankelijkheid zoeken door te ​volharden in het goede. Maar verschrikkelijk straft                         
hij hen die zichzelf zoeken, de waarheid verwerpen en zich overgeven aan het kwaad. 

Kan ik ooit nog goed maken wat ik God heb aangedaan? 
Ik kan zeggen dat het mij spijt en dat ik het anders zou willen, maar dat betekent nog niet dat ik                                         
er in zal slagen om de zonde uit mijn leven te bannen.  
 

Johannes 8:34  NBV2004 
Jezus antwoordde: Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.  
 

Romeinen 7:18­20  NBV2004  
Ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar                                       
het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden,                                       
het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf                                       
de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst.  

 

Als de zonde meester is over mij zal ik niet in staat zijn om er weerstand aan te bieden. Maar                                       
God heeft in Christus de mogelijkheid voorzien om de macht van zonde te overwinnen. 

Romeinen 8:3  NBV2004  
Vanwege de zonde heeft God zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo                               
heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend.  

 

We zijn uitgenodigd of geroepen om toe te treden tot een verbond in Christus.  
Hebreeen 9:15   NBV2004  
Zo is hij (Christus) dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons                               
te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen                           
zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. 

 

Dit verbond betekent veel meer dan een schriftelijk geregelde overeenkomst (zoals de wet van                           
het oude verbond), het is een reeële ​éénwording met Christus​, om deel te hebben aan zijn                               
overwinning op de zonde. Deze éénwording wordt omschreven als sterven en verrijzen met                         
Christus of je oude leven afleggen om als een vernieuwd mens op te staan uit de dood en te                                     
leven met Christus. ​Toetreden tot dit verbond vraagt op een bepaald moment een                         
beslissing, die uitgedrukt wordt door de waterdoop.   
 

Romeinen 6:3­4  NBV2004 
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn                                     
door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader                                   
uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden 

 

Dit nieuwe leven in Christus leidt, mits volharding, naar Gods doel voor ons leven. 
 

Te bespreken 
1) Wat is volharden in het goede?  
2) Waarom is vergeving van zonden nodig? 
3) Wat betekent het dat de heilige Geest ons geschonken wordt? 
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Quality Time met de Heer 
 

Wat is goed in Gods ogen? 
Voor God is het goed om je oude leven definitief te begraven en de enige Goede (Matt.19:17) in                                   
jou te laten leven (Gal.2:20) en heersen. Zo kun je de ware God leren kennen: de Vader, Jezus                                   
Christus die hij gezonden heeft (Joh.17:3) en de heilige Geest die je zal geschonken worden.  
 

Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige. 
Psalm 119:11  NBG51 

Matteüs 19:16­17 ­ er is maar één Goede 

Hebreeën 12:9­10 ­ mij laten opvoeden door de Goede  

Romeinen 6:13­14 ­ leven in dienst van de Goede 

Efeziërs 2:10 ­ wandelen in daden voorbereid door de Goede 

Johannes 15:4 ­ in de Goede blijven 

Johannes 8:31 ­ in het woord van de Goede blijven 

Judas 1:20,21 ­ in de liefde van de Goede blijven 
 
Om te weten wat Gods wil is, en om Hem te kunnen gehoorzamen, zijn lijstjes met geboden                                 
onbruikbaar. Het leven verloopt daarvoor te spontaan, als een aaneenschakeling van kleine en                         
soms grote beslissingen die we nemen zonder er bij stil te staan of we al dan niet een gebod                                     
overtreden. Wat we nodig hebben is een heel nieuwe manier van denken, die ons vanzelf                             
volgens Gods wil doet redenen, spreken en handelen. Lees Romeinen 12:1­2. De bijbel is                           
helemaal vanuit dit nieuw soort denken geschreven en is daardoor een onmisbare en uiteindelijk                           
bepalende bron om Gods wi te leren kennen. Lees 2 Timoteüs 3:16. Maar ook hier geldt: als wij                                   
de bijbel lezen zonder vernieuwd denken, zullen wij er weinig van begrijpen en veel ervan                             
verdraaien om het te doen passen in onze eigen gedachtegang. We zullen bijvoorbeeld                         
zelfverloochening ontwijken en niet ontvankelijk zijn voor liefde en reinheid. De bijbel bevat veel                           
waarheden, maar een mens is daar van nature blind voor. Eerst moet Gods Geest kunnen                             
doordringen in ons hart en in onze gedachten, om ons te verlichten en ons om te vormen.                                 
Bovendien zal de heilige Geest ons ook de innerlijke kracht geven om de goede keuzes waar te                                 
maken, en ons innerlijk toerusten om te kunnen leven volgens Gods wil. Wat moeten wij                             
daarvoor doen? Petrus zegt: Bekeert u, laat u dopen, en u zult de heilige Geest ontvangen. Lees                                 
Handelingen 2:37­38. Uiteindelijk schrijft Paulus aan de Korinten, die zich reeds een tijdje                         
bekeerd hebben en de heilige Geest hebben ontvangen: "onze gedachten zijn die van Christus"                           
1 Korintiërs 2:16 NBV, lees 9­16. 
 

Gods liefde is ten volle werkelijkheid geworden in wie zich aan zijn            
woord houdt; hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem              
te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.  ​1 Johannes 2: 5,6  
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